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Het oude is voorbij, het nieuwe is er al 
Bij het uitkomen van dit nummer van Gesprek begint de veertigdagentijd. 

Tijdens de advent en de kersttijd was de doorgaande lijn in de vieringen 

opnieuw leren verwachten. In een cultuur die vooral bang is voor de 

toekomst, is het zaak dat wij opnieuw leren om met verwachting open te 

staan voor de toekomst. God komt bij ons en kiest onvoorwaardelijk 

onze kant, vieren wij met Kerstmis. Dat is onze hoop. Zijn licht schijnt 

voortaan over onze aarde en over ons leven. Maar de christelijke traditie 

is zeker niet naïef. Het licht schijnt in de duisternis zegt het Johannes-

evangelie. Dat God ons het goede gunt, betekent niet dat alles gaat zoals 

wij het ons wensen. We moeten dat steeds opnieuw ontdekken en steeds 

opnieuw schokt het ons. Dat is ook goed zo: aan kwaad en geweld en 

dood moeten wij niet wennen.  

 Om werkelijk open te staan voor God zoals Hij in Jezus verschijnt, 

moet er veel worden geleerd. Dat was het thema van de vieringen na 

kerstmis. Om daar ruimte voor te maken, moet er ook veel worden 

afgelegd. Tot en met het leven zelf – teneinde het werkelijk te winnen. Pas 

door de dood heen wordt Jezus met Pasen de bron van het ware leven, 

voorbij het lijden en het kwaad.   

 Dit geeft de mogelijkheid om in de veertigdagentijd opnieuw aan te 

sluiten bij de tijdgeest. Velen zijn ervan doordrongen dat onze kinderen en 

kleinkinderen het niet beter zullen hebben dan wij, eerder slechter. Het 

lijkt inderdaad waarschijnlijk dat de voortdurende economische vooruit-

gang zoals we die sinds de jaren zestig van de vorige eeuw hebben gekend, 

aan zijn einde is. De vraag is of dat stagnatie betekent, of dat het ook kan 

worden beleefd als een nieuwe, kwalitatieve stap. Dat dieper en beter de 

plaats innemen van meer en meer. De veertig dagen voor Pasen maken 

duidelijk dat minder meer kan worden, verlies winst. Als we opnieuw 

ruimte maken voor Gods ongebreidelde liefde.  
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 Uit liefde daalt God af tot in de donkerste 

krochten van de menselijke geschiedenis en het 

menselijk leven. Dankzij deze liefde kunnen wij in 

wat in eerste instantie duisternis lijkt, licht zien. 

Het motto van de veertigdagentijd is: ‘Het oude 

is voorbij, het nieuwe is er al’ naar de apostel 

Paulus (2 Korintiërs 5,17). Ook in de rest van het 

programma van het Huis van Dominicus willen wij 

de geest die hieruit spreekt laten terugkomen.  

 Met Pasen gedenken wij dat met Jezus’ verrijzenis een nieuw tijdperk 

begonnen is: het leven heeft de dood overwonnen. Deze overwinning is 

nog verborgen, want de oude logica van macht en geweld, van lijden en 

dood lijkt gewoon door te gaan. Toch is de heerschappij ervan door-

broken en zijn wij definitief deel van een voorgoed begonnen verlossing. 

Een troost bij uitstek in onzekere tijden. Onder de titel ‘Uw leven is 

met Christus verborgen in God’ zullen wij in de periode tussen Pasen 

en Pinksteren in de liturgie onderzoeken wat dit impliceert. Opnieuw naar 

de apostel Paulus (Kolossenzen 3,3). Maar daarover meer in het volgende 

nummer van Gesprek, dat met beloken Pasen verschijnt.  

 

Erik Borgman, lekendominicaan  

voorzitter van de programmaraad van het Huis van Dominicus 

 

 

 
Een weg ten leven wordt ons aangereikt 
De kersttijd ligt nog maar net achter ons en nu, ruim een maand later, is 

het al Aswoensdag en begint de veertigdagentijd. Het is wel even 

schakelen. Van vreugde in donkere dagen naar bezinning en inkeer, op 

weg naar het grote Licht van de opgestane Christus. We krijgen veertig 

dagen de tijd om na te denken over wie en wat van waarde is in ons leven, 

Waar het om gaat als je christen bent, zoals de titel van een boek van 
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dominicaan Timothy Radcliffe luidt. En dan gaat het natuurlijk niet alleen 

om ons eigen leven, maar om dat van de mensen, met wie wij verbonden 

zijn, dichtbij en ver weg.  

 We beseffen dat het niet goed gaat in de wereld. Het ene conflict na 

het andere laait op, mensen voelen zich bedreigd en komen meer en meer 

tegenover elkaar te staan. In het Midden-Oosten breidt het wederzijdse 

geweld zich alleen maar uit. De bevolking van Oekraïne en Rusland raken 

uitgeput door al die doden, al die kapotgeschoten huizen en voor-

zieningen. In Gaza is het zo mogelijk nog erger. Mensen vluchten naar 

ziekenhuizen in de hoop, dat ze daar veilig zijn. Maar eigenlijk kunnen ze 

nergens meer schuilen tegen die vreselijke bombardementen. En dan nog 

al die bijna vergeten oorlogen elders in de wereld. Wat verlangen wij met 

hen naar vrede.  

 Alles is zo complex geworden ook in ons eigen land, waardoor we 

vaak niet meer weten wat te doen of juist niet te doen. Verdeeldheid los 

je niet zomaar op, net zomin als uitputting van de aarde. Het is goed als 

we ons verdiepen in serieuze analyses en opiniestukken om op het spoor 

te komen van hoe het anders kan, hoe ook wijzelf het roer om kunnen 

gooien. Maar dikwijls voelen we ons zo machteloos in dat grote geheel, 

dat al die kleine dingen die we proberen te doen, voelen als een druppel 

op een gloeiende plaat. 

 Toch hoeven we ons niet machteloos te voelen. We staan er niet 

alleen voor. We hebben allereerst elkaar als gemeenschap om onze 

zorgen te delen en te zoeken naar wat we sámen kunnen betekenen in 

onze eigen leefomgeving. Maar wat nog belangrijker is, we zijn een 

geloofsgemeenschap die kan putten uit een diepere laag van leven. Die 

diepere laag brengt ons in aanraking met God en in het bijzonder met 

Jezus Christus. De Schriften van de Bijbel zijn een onuitputtelijke bron. 

Niet dat het in de tijd waarin de Schriften zijn opgetekend met de wereld 

beter ging dan nu. Maar door alles heen horen we in de schriftverhalen 

wel de stem van God, die ons wil behoeden en toekomst wil geven. De 

Eeuwige laat zijn mensen niet alleen, horen we: God is een bevrijdende 

God. In alle schriftverhalen wordt ons een weg gewezen, krijgen we een 

leidraad mee hoe te leven met elkaar zoals God dat heeft bedoeld. In 

Jezus, Gods Zoon ten voeten uit, zien we dat belichaamd.  
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We krijgen veertig dagen de tijd om ons te 

openen voor wat ons wordt aangereikt om 

ons te bekeren en samen met Jezus op te 

trekken naar Jeruzalem, naar opstanding, naar 

nieuw licht en leven, sterker dan de dood. 

Laten we dan zo samen op weg gaan, al die 

dagen, in de hoop, dat het straks opnieuw 

Pasen kan worden in ons en in onze wereld.  

 

Van harte wensen we ieder een genadevolle veertigdagentijd.  

 

Namens de pastoraatsgroep, 

Leny Beemer, lekendominicaan 

 

Actie kerkbalans 2024 
In heel katholiek Nederland wordt momenteel de actie Kerkbalans 

gehouden, ook in de Utrechtse Martinusparochie en in onze gemeen-

schap. Hierin wordt u gevraagd bij te dragen aan het werk dat in en 

vanuit de parochie en in het bijzonder vanuit ons Huis van Dominicus 

wordt gedaan.  

 

Onze gemeenschap blijft zich inzetten voor een toekomst waarin wij in 

Utrecht-West een plaats zijn voor bezinning en geloof, met een rol 

voor de dominicaanse traditie van de verkondiging. Dat doen we door 

middel van zondagse vieringen, de WereldWake, de Eerste-vrijdag-

viering en de dagelijkse lauden en vespers, maar we werken ook aan 

ondersteuning en verdieping van ons geloof door bijbelcursus, leesclub, 

retraites en trainingen voor lectoren en cantors. Elke dinsdagochtend is 

er inloop en taallessen voor wie nieuw zijn in onze maatschappij. 

Regelmatig hebben we middagen voor senioren, begeleid door jongeren 

in hun maatschappelijke stage. We organiseren lezingenseries over 

kunst, cultuur en maatschappelijke onderwerpen en bieden concerten 

in samenwerking met diverse muzikanten. Daarnaast zijn we actief in 



 

5 

 

het internationale programma ‘Space for Grace’, 

waarin vernieuwende kerkelijke initiatieven worden 

onder-steund met het oog op de opbouw van de 

kerk van de toekomst, en nemen we, samen met 

Luisterend Op Weg, deel aan het synodale proces, 

waarin we het geloof van morgen proberen vorm te 

geven. 

 Dat alles gebeurt in het gebouwencomplex waar 

we trots op zijn, maar waar de komende tijd veel 

onderhoud aan moet gebeuren. We hebben ook 

plannen om kerk en kerkplein anders in te richten.  

 

Kortom, wij nodigen u uit om bij te dragen aan de toekomst van onze 

kerk door mee te doen met de Actie Kerkbalans. Elk bedrag is welkom. 

 

U kunt uw gift overmaken op de rekening van de Dominicuskerk,  

bankrekening NL91 INGB 0000 578054  

ten name van Parochie St. Martinus 

onder vermelding van Dominicuskerk 

 

Uw gift is zo aftrekbaar bij uw belastingaangifte als gift aan een ANBI-

instelling; u kiest hierbij voor de Martinusparochie, RSIN: 823297913  

 

 
 

Activiteiten 
Het hier volgende overzicht van activiteiten is gebaseerd op de indeling 

van de website www.huisvandominicus.nl in vier rubrieken:  

http://www.huisvandominicus.nl/
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Kapel – vieringen, meditatie, retraite, inspiratie, kaars opsteken 

Schola – studie, vorming, training, lezingen, debat 

Podium – concert, kunst, cultuur, tentoonstellingen, workshop 

Herberg – open huis, goede doelen, verbinding, wijkevenementen 

 

Nadere informatie is te vinden op www.huisvandominicus.nl. U kunt u via 

deze site ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief, dan bent u altijd op 

de hoogte. 
 

Voor de meeste activiteiten geldt dat aanmelden verplicht is. Dat kan, 

tenzij anders vermeld, via info@huisvandominicus.nl of via 030-2935245 

(op werkdagen van 9.00-12.00 uur). 

 

 
 

De hele week zijn er in de kerk momenten van aandacht in gebed: 

getijden, WereldWake en zondagsvieringen. In de Mariakapel, dagelijks 

open, kunt u desgewenst even plaatsnemen om stil te staan bij wat er in 

uw leven speelt. U kunt ook een kaarsje opsteken of iets opschrijven in 

het intentieboek. Uw intenties en die van de WereldWake worden 

meegenomen in de zondagse viering.  

  Achterin Gesprek treft u een overzicht van de vieringen aan, met 

uitzondering van de dagelijkse getijden. 

Vieren 
Aswoensdag 

We beginnen woensdag 14 februari om 18.00 uur met een sobere 

vastenmaaltijd. Aan tafel bidden en zingen we. In verhaal en uitleg horen 

we de betekenis van vasten en van het askruisje. We denken ook met 

elkaar na over wat te doen in de komende veertigdagentijd. We ruimen 

samen op en vormen dan een kring buiten rondom het vuur waarin de 

oude palmtakjes worden verbrand. Ook onze briefjes met wat we 

http://www.huisvandominicus.nl/
mailto:info@huisvandominicus.nl
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tekortschoten en hoe we het anders 

willen doen gaan het vuur in. In de viering 

van 19.00 uur worden  we met de 

gewijde as getekend met de woorden: 

‘Van stof ben je gemaakt, tot stof zal je 

terugkeren, uit stof zal je opstaan’. Een 

indringend en tegelijk hoopvol teken, dat 

wij ondanks ons gebroken leven in 

Christus zullen opstaan tot nieuw leven. 

 Neem alstublieft de takjes van vorig jaar mee of lever deze van tevoren 

in in de pastorie. 

 

Oecumenische veertigdagenvespers 

‘Hopen tegen beter weten in’ 

 

Elke woensdagavond in de veertigdagentijd is er in de kapel om 19.00 uur 

een oecumenische vesperviering. Deze vespers worden gehouden in de 

verstillende dagkapel met voorgangers uit de samenwerkende 

gemeenschappen. 

 

Zondagen in de veertigdagentijd 

Thema ‘Het oude is voorbij, het nieuwe is er al’ 

 

Zondag 18 februari: Hij verbleef bij de wilde dieren en de engelen bewezen 

Hem hun diensten  

Viering van Woord-Gebed-Zang met Otto Vervaart, lekendominicaan 

 

Zondag 25 februari: Vertrouwen door alles heen  

Eucharistieviering met pater Jozef Essing, dominicaan 

 

Zondag 3 maart: U zult geen andere goden hebben ten koste van Mij 

Viering van Bid & Breakfast met het team van Ank Rinzema 

 

Zondag 10 maart: Wie de waarheid doet, gaat naar het licht 

Viering van Woord en Communie met Lex Janssen, diaken 
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Zondag 17 maart: Waar Ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn 

Viering van Woord-Gebed-Zang met Leny Beemer, lekendominicaan 

 

Goede Week 

Zondag 24 maart, Palmzondag: Wie zijn leven verliest vanwege Mij en de 

Goede Boodschap, zal het redden  

Leny Beemer is voorganger in deze 

viering van Woord en Communie. Samen 

met de kinderen die een palmpaasstok 

hebben gemaakt beginnen we – bij mooi 

weer – in de binnentuin. Het Dominicus 

Ouderkoor zingt erbij. Gezegende 

palmtakjes worden uitgedeeld en we 

luisteren naar het verhaal van de intocht 

van Jezus in Jeruzalem. We trekken 

zingend buitenom de kerk in, waarna de 

kinderen naar hun eigen kinder-

woorddienst gaan en de viering in de 

kerk wordt vervolgd. Het gejuich neemt 

een ommekeer. De Goede Week begint. 

 

Woensdag 27 maart, 19.00 uur: Oecumenische boeteviering 

Met de Antoniusgemeenschap en de Protestantse Wijkgemeente Utrecht-

West komen we samen, in het besef, dat we kleine, vaak angstige en 

gebroken mensen zijn. Met handoplegging en handwassing wordt ons 

vergeving aangezegd. 

 

Donderdag 28 maart, Witte Donderdag, 19.00 uur: Eucharistieviering in de 

Aloysiuskerk  

We gedenken, dat Jezus dienaar wilde zijn, wat tastbaar wordt als Hij met 

zijn leerlingen het Laatste Avondmaal viert en hun de voeten wast. In het 

breken van het brood en het drinken van de beker vieren we die zelfgave 

van Jezus aan ons allen.  
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Donderdag 28 maart, Witte Donderdag, 21.00 uur: Stille Wake in de 

Dominicuskerk 

Na het Laatste Avondmaal trekt Jezus met zijn leerlingen naar de 

Olijfberg, waar hij gevangengenomen zal worden. We houden een wake 

om stil te staan bij het begin van de lijdensweg die Jezus moest gaan.  

 

Vrijdag 29 maart, Goede Vrijdag, 15.00 uur: Kruisweg  

Een oud en mooi gebruik is het lopen van de Kruisweg in de middag. We 

volgen zo de lijdensweg die Jezus moest gaan en daarin de lijdensweg, die 

vele mensen nog steeds moeten gaan. Wie liever niet meeloopt, kan in de 

kerk plaatsnemen en via geluidsversterking toch alles meemaken. 

 

Vrijdag 29 maart, Goede Vrijdag, 19.00 uur: Meditaties bij het kruis  

We vertellen het lijdensverhaal volgens de evangelist Johannes, met daarbij 

zang, meditaties en gebeden. Iedereen is uitgenodigd bloemen bij het kruis 

te leggen en een lichtje erop te plaatsen.  

 

Zaterdag 30 maart, 21.00 uur: Paaswake in de Aloysiuskerk 

We sluiten voor deze indrukwekkend eucharistieviering aan bij de 

geloofsgemeenschap van de Aloysiuskerk. We vieren in de intocht van het 

Licht van Christus zijn opstanding. Ook de Paaskaars van de 

Dominicuskerk wordt in deze viering gewijd en na afloop van de viering 

uitgedragen en meegenomen naar de Dominicuskerk. 

 

Zondag 31 maart, 10.00 uur: Hoogfeest van Pasen 

Paasmorgenviering van Woord en Communie in de 

Dominicuskerk 

Plechtig wordt de Paaskaars de kerk 

binnengedragen. Vol vreugde ontsteken we alle 

lichten en zingen we voluit de Lofzang en het 

Alleluja: de Heer is waarlijk opgestaan! 

Lekendominicaan Erik Borgman gaat voor. 

 
 

Fra Angelico, Noli me tangere 
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Overige vieringen 

 

Ziekenzalving zaterdag 16 maart 15.00 uur 

Net als vorig jaar is er weer een ziekenzalving. Wie de ziekenzalving wil 

ontvangen kan zich opgeven via info.dominicus@katholiekutrecht.nl Ook 

familie is zeer welkom! Na afloop blijven we nog even samen voor 

ontmoeting in de refter. 

 

Eerste Communie zondag 21 april, 11.00 uur  

Deze zondag zullen zeven kinderen hun eerste communie ontvangen. De 

kinderen hebben zich gedurende drie maanden, samen met hun ouders en 

onder begeleiding van Ank Rinzema, enthousiast voorbereid op hun eerste 

heilige communie. Pastoor Hans Boogers gaat voor in de viering van 

Eucharistie waarbij het Ouderkoor zingt. Let op: de viering begint om 

11.00 uur 

 
 

Dagelijks getijdengebed 

In de Dominicuskerk worden dagelijks (met uitzondering van zondag-

ochtend) lauden en vespers gebeden. ’s Morgens is het getijdengebed van 

8.00 tot 8.30 uur (zaterdag een half uur later) en ’s avonds van 18.30 tot 

19.00 uur. Iedereen is welkom. Bent u nooit eerder geweest, kom dan 10 

minuten vóór aanvang. U krijgt een korte uitleg over de liturgie. 

 In de advent is er op woensdagavond een oecumenische vespers om 

19.00 uur. 

 

WereldWake elke dinsdag, 9.30 uur 

Rondom de wereldkaart worden we stil bij wat er in de wereld gebeurt. 

We plaatsen op de wereldkaart een lichtje op die plaatsen, waar onze 

aandacht en zorg in het bijzonder naar uitgaat. We zingen, bidden en 

luisteren daarbij naar muziek. Na afloop drinken we koffie met de 

deelnemers van de Huiskamer van Dominicus. 

mailto:info.dominicus@katholiekutrecht.nl
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Eerste vrijdagviering 

Elke eerste vrijdag van de maand is er in intieme sfeer een eenvoudige 

viering van Woord en Communie. Otto Vervaart en Leny Beemer gaan bij 

toerbeurt voor.  

 

Bid & Breakfast, elke eerste zondag van de maand, 10.00 uur 

De Bid & Breakfast is op de eerste zondag van de maand, dit tenzij er een 

bijzondere viering is. We vragen iedereen iets voor het ontbijt mee te 

nemen om samen te delen. We bieden elkaar aan wat er op tafel staat. 

We bidden en lezen uit de Bijbel of teksten die daarnaar verwijzen. Na het 

Onze Vader gaan we met elkaar in gesprek. 

 

Andreasviering met de Schola Dominicana, elke derde zondag van de maand, 

10.00 uur 

Leden van de Andreascommuniteit (de dragende kern van het Huis van 

Dominicus) verzorgen elke derde zondag van de maand een viering van 

Woord-Gebed-Zang. De viering heeft een kloosterlijk karakter met daarin 

de lofzang van Zacharias, net als in de lauden. 

 
Tekenen in de tijd – wekelijkse column van Erik Borgman 

Op de site van het Huis van Dominicus treft u iedere week een nieuwe 

column aan van theoloog en lekendominicaan Erik Borgman. Hierin 

reflecteert hij op actuele thema’s in kerk en maatschappij, met het oog op 

de broodnodige hoop, bemoediging en inspiratie. 

 
 

Jonge hemelbestormers – Romy Sloot 

De nieuwe hemelbestormer is Romy Sloot, geboren 

en getogen in Friesland, sinds 2014 woonachtig in 

Utrecht. Na een studie in de sociale wetenschappen 

aan de Universiteit Utrecht en een korte carrière als 

beleidsadviseur bij de gemeentes Amsterdam & Den 

Haag, gooide ze het roer om. Ze wil graag geestelijk 

verzorger worden en studeert nu theologie aan de 

Tilburg School of Catholic Theology. Daarnaast 
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werkt ze als woonbegeleider in de geestelijke gezondheidszorg en doet ze 

vrijwilligerswerk in de Penitentiaire Inrichting in Nieuwegein. Eerder is zij 

door de katholieke NGO Fidesco als missionaris uitgezonden geweest 

naar Bogotá, Colombia. Romy was een van de zes kandidaten afgelopen 

jaar voor de Jonge Theoloog des Vaderlands.  

 Theoloog Erik Borgman gaat met Romy Sloot in gesprek over wat haar 

drijft en inspireert in studie en werk. Pianist Hannelore van Es zorgt voor 

de muzikale omlijsting. Deze aflevering wordt eind februari online gezet 

op www.huisvandominicus.nl. 

 

Een retraite in Klooster Huissen 

 

Op een koude vrijdag in januari 2024 vertrokken we met drie auto’s 

naar het dominicanenklooster in Huissen. Een groep van negen 

vrouwen, de jongste twintig en de oudste vijfenzeventig jaar oud! 

Afkomstig uit Oeganda, Iran, Syrië, Marokko, Nederland en Turkije. Na 

een warm welkom door de directeur en een eerste kringgesprek 

waarin we ons voorstelden en ook spraken over religie in relatie tot 

onze achtergrond, kregen we een rondleiding en leerden we de rijke 

geschiedenis kennen van het klooster, waar in de hoogtijdagen 75 

broeders leefden. Nu leven er nog twee broeders en zij gaan nog 

steeds voor in de gebeden.  

 Het eerste gebed om 12.10 uur was direct een mooie en 

emotionele bijeenkomst. We mochten een kaarsje branden voor 

iemand die je iets moois toe zou willen wensen in het nieuwe jaar. De 

eerste tranen vloeiden. De lunch smaakte goed en daarna maakten we 

een korte wandeling, brachten wat tijd door op onze kamers en we 

gingen elkaar tekenen, blind tekenen, een leuke ontspannen manier om 

in contact te komen omdat je elkaar ook steeds aan moet kijken! De 

jongste uit ons gezelschap bleek geweldig goed te kunnen tekenen. We 

gaan haar koppelen aan mensen die haar in hierin kunnen begeleiden. 

Het was om 17.30 uur genieten van het heerlijke eten. Aansluitend was 

er een eucharistie voorgegaan door een van de nog aanwezige paters, 

http://www.huisvandominicus.nl/
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met prachtige zang van een 

vrouw en een man. 

 Daarna kwam het hoogtepunt 

van de retraite: een workshop 

met klankschalen. Klankschalen 

die handgemaakt zijn, laten een 

langgerekte toon horen. Dit 

geluid resoneert op een 

bepaalde manier in je ziel. Om 

de beurt gingen we op de grond 

liggen en werden de schalen 

aangeslagen. Er gebeurde veel 

met iedereen en dat was intens 

en intiem en ook spannend: wat 

wordt aangeraakt? Er ontstond 

een diepe ontspanning door de 

klankschalen, er was even niks 

anders dan dat. De groep voelde zich vanaf het begin veilig, dus alles 

kon er zijn en dat verstevigde de band. De vrouwen wilden allemaal het 

klankschaalritueel meemaken en deelden hun ervaring. Negen vrouwen, 

twee workshopleiders en prachtige diepe klanken. Tot slot mochten de 

vrouwen zelf de grootste klankschaal gevuld met water laten klinken. 

Dat was fantastisch.  

 Alle vrouwen hebben een verhaal, een verhaal dat niet gemakkelijk 

is. Ze hebben allemaal veel meegemaakt. Het mooie is dat we vanaf nu 

om elkaar heen blijven heen staan, elkaar blijven ontmoeten als groep, 

elkaar helpen. Wellicht kunnen we een plek voor de jongste vinden 

waar ze tijdelijk kan wonen, enzovoort. De gezamenlijkheid en 

verbinding die is ontstaan binnen 24 uur is van onschatbare waarde. De 

betrokkenheid op elkaar is groot en vanzelfsprekend is het contact.  

De volgende ochtend maakten we na het ochtendgebed en het ontbijt 

een wandeling. Daarna gingen we weer naar Utrecht, terug naar het 

dagelijkse leven. 

Eline Bosch 
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Quotes van de vrouwen 

● Ik heb voor Iran gebeden en ik hoop dat op een dag Iran ook net zo 

vrij zal zijn, dat men ook daar naar de kerk kan gaan. 

● Het is hier zo mooi, ik kijk mijn ogen uit 

● Wat me opviel tijdens het gebed is dat we begonnen en eindigden 

met zingen en dat maakt de cirkel rond, dat is zo mooi om mee te 

maken 

● Ik dacht altijd dat het in afzondering zijn voor je geloof alleen voor 

moslims gold. Nu begrijp ik beter waarom dat moet gebeuren en dat 

het ook in andere geloven gebeurt. En hoe mooi dat is. 

 

Verbinding – Meditatiecursus voorjaar 2024 

Dinsdag 20 februari, 20.00-21.30 uur 

Het lijkt alsof ieder mens 

hoogst individueel bezig is met 

haar of zijn persoonlijke keuzes 

en eigen leven. Daarin 

onderschatten we soms hoe we 

verbonden zijn met andere 

mensen, met een groter geheel. 

Tegelijkertijd zoeken we die 

verbinding omdat leven in je 

eentje ons eenzaam maakt. In 

deze cyclus verken je hoe je verbinding kunt ervaren met jezelf, met 

anderen, met het grotere geheel – een heilig weefsel waarin we Gods 

hand kunnen zien. De bijeenkomsten beginnen met een ontspannings-

meditatie, gevolgd door een thematische meditatie. Iedere avond wordt 

een andere vorm gebruikt.  

Plaats:  Dominicuskapel, Palestrinastraat 1 

Begeleider:  Marian Geurtsen 

Vervolg:  19 maart, 16 april, 21 mei, 18 juni  

Tijd: 20.00-21.30 uur  

Kosten:  €15,– per avond 

Aanmelden: info@huisvandominicus.nl 

mailto:info@huisvandominicus.nl
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De Orde der Dominicanen staat bekend als een orde  

waar studie zeer belangrijk wordt gevonden. Geen 

studie als doel op zich. Het gaat om ‘contemplare et 

contemplata aliis tradere’, overwegen en de vrucht 

daarvan delen met anderen, zoals de middeleeuwse 

dominicaan Thomas van Aquino het formuleerde. 

Vandaar dat wij een schola hebben. 

 

Dominicus Bijbelleerhuis 

Donderdag 15 februari en 14 maart, 19.30-21.30 uur  

Door ernstige ziekte kan pater Henk Jongerius o.p. het Bijbelleerhuis niet 

meer begeleiden. Er is besloten nog twee keer met de Bijbelgroep bij 

elkaar te komen om onder begeleiding van Wim Bos en Leny Beemer het 

boek Genesis af te ronden. 

 

Plaats:  refter, Palestrinastraat 1 

Kosten:  €7,50 per avond 

Vervolg:  er wordt gezocht naar een nieuwe begeleider 

Aanmelden: info@huisvandominicus.nl 

 
 

Kerk en jongeren 
 

Voorbereiding voor de Eerste Communie 

Gia, Cathelijn, Barend, Mos en de broers Damiaan, Sion en Matteo 

doen mee met het traject van de eerste communie. Op de foto kijken 

we in de zaal van het laatste avondmaal. Jezus vierde daar het feest dat 

Mozes zijn volk uit Egypte bevrijdt. Er zijn platte broden en we bakken 

zelf broodjes met lucht. Superlekker! We volgen Mozes en zijn volk op 

hun vlucht uit Egypte door de zee en veertig jaar door de woestijn. Er 

mailto:info@huisvandominicus.nl
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komt manna uit de lucht. Wij 

maken popcorn in de 

magnetron! Dat lijkt op manna. 

Ze krijgen richtingaanwijzers in 

de woestijn. Mozes en zijn volk 

gaat tot de Jordaan, daar zien ze 

het beloofde land. Op Witte 

Donderdag vieren we net als 

Jezus met een Seider-maaltijd 

dat God het Joodse volk uit Egypte heeft bevrijd. Voor Jezus is dat het 

laatste avondmaal met zijn vrienden. Hij deelt het brood en zegt dat als 

ze dit doen ze aan hem moeten denken en leven zoals hij deed. Zo zal 

hij bij hen zijn. Zo delen we nog steeds brood en mogen de kinderen 

met hun Eerste Communie voor het eerst meedelen. Het is leuk dat er 

ook dit jaar weer kinderen zijn die hun Eerste Communie gaan doen. 

 De Eerste Communie is op zondag 21 april om 11.00 uur. 

 

Palmpaasstokken maken, vrijdag 22 maart, 16.00-17.30 uur  

In de pastorie, ingang 

Palestrinastraat 1, kunnen 

kinderen een palmpaasstok 

komen maken voor iemand die 

wat extra aandacht nodig heeft. 

Alle kinderen van 2 tot 12 jaar 

(tot 7 jaar met eigen 

begeleiding) zijn welkom. Neem 

een houten kruis en iets 

lekkers mee om eraan te hangen! We delen alles. Wij zorgen voor 

crêpepapier en materiaal om te versieren.  

 Kom je Palmzondag 24 maart om 10.00 uur naar de viering, dan 

doen wij een broodhaantje op de stok. De kinderen krijgen in deze 

viering hun eigen verhaal.  

 De stokken worden aan het eind van de viering gezegend. Na de 

viering brengen de kinderen hun palmpaasstok naar mensen die wat 
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extra aandacht verdienen. Heb je een lieve opa, oma of buurvrouw, 

breng je palmpaasstok naar hen. Je kan ook een adres krijgen van 

iemand uit de gemeenschap, die ziek is of niet meer naar de kerk kan 

komen. Broertjes, zusjes, vriendinnetjes en vriendjes – iedereen is 

welkom! 

 

Vormsel 

Drie tieners uit onze kerk, Evi, Fons en Jan-Joost, doen samen met 

andere jongeren uit de hele Martinusparochie mee met de 

voorbereiding op het vormsel. Zij krijgen het vormsel toegediend op 

zaterdag 25 mei in de St. Catharinakathedraal om 16.00 uur. 

 

Dopen 

Dopen is een sacrament waarbij 

ouders, familie en naasten 

uitspreken dat zij het beste voor 

hun kind willen en hun kind de 

weg van het geloof in een God die 

het beste met hun kinderen wil, 

willen meegeven.  

De eerstvolgende doop-

gelegenheid is zondag 23 juni om 12.00 uur. Wil je je kind laten dopen, 

meld het minstens zes weken daarvóór aan. Je volgt eerst een paar 

algemene bijeenkomsten over dopen elders in de Martinusparochie. 

Daarna maken we samen een viering voor de doop en zegening van 

jouw kind in de Dominicuskerk. Het maakt niet uit hoe oud je kind is.  

Opgeven bij: info.dominicus@katholiekutrecht.nl. 

 

Maatschappelijke stage middelbare scholieren. 

Hebt u kinderen of kleinkinderen in de leeftijd van 15-16 jaar die nog 

een maatschappelijke stage moeten lopen? Ze zijn van harte welkom 

om een aantal weken te helpen in het Huis van Dominicus. Er is van 

alles te doen. Neem contact op met Ank Rinzema via 

info@huisvandominicus.nl. 

mailto:info.dominicus@katholiekutrecht.nl
mailto:info@huisvandominicus.nl


 

18 

 

 
 

Kijken, luisteren, debatteren, soms zelf aan de slag – dat is wat we in 

Podium aanbieden. 

 

De haas en de schildpad – Een muzikale reis langs fabels en 

andere dierenverhalen 

Zondag 11 februari, 15.00 uur 

Kamerkoor Sforzato brengt spannende en kleurrijke 

muziek, gecomponeerd bij fabels en dierenverhalen, 

met een soms woeste, dan weer kabbelende 

pianobegeleiding. Je zult merken hoe elke componist 

een eigen toon, toets en dynamiek kiest bij de 

verschillende dieren, zoals bijvoorbeeld Chilcott in 

zijn beroemde compositie The Aesop Fables. Door 

de verrassende vergelijkingen tussen mensen en 

dieren valt er veel te lachen en te denken. Iedereen 

is van harte welkom bij dit kleurrijke concert voor 

jong en oud. Kamerkoor Sforzato wordt gedirigeerd door Hester 

Steensma-Westra en op de piano begeleid door Wouter van Belle. 

 

Plaats: Dominicuskerk, Händelstraat 

Kaarten: €15,– (incl. consumptie) 

Bestellen: digitalekaartverkoop.nl/evenement/de-haas-en-de-schildpad/ 

 Ook verkrijgbaar in de kerk vóór aanvang van het concert  

Meer info: www.kamerkoor-sforzato.nl 

 

Bezoek aan de tentoonstelling van Sol LeWitt 

Zondag 25 februari, 13.30 uur 

Onlangs hield Frank de Munnik een lezing over Sol LeWitt. Als vervolg 

daarop bezoeken we met belangstellenden onder leiding van Frank de 

Munnik de tentoonstelling van Sol LeWitt. We verzamelen om 13.30 uur 

bij de ingang van het Joods Museum in Amsterdam. Museumjaarkaart 

meenemen of zelf de toegangskosten betalen. 

https://digitalekaartverkoop.nl/evenement/de-haas-en-de-
http://www.kamerkoor-sforzato.nl/
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Brandhaard in het Midden-Oosten – Utrecht lezing met Marcel 

Poorthuis 

Woensdag 28 februari 2024, 14.00-16.00 uur  

Al meer dan 100 dagen zien we dagelijks beelden van 

oorlog en geweld in Israël, Gaza en de Westbank. 

Vrede lijkt ver weg. Waar komt het geweld vandaan? 

Hoe kan het worden gestopt? Hoe moet het verder 

tussen Joden en Palestijnen? Marcel Poorthuis gaat in 

zijn Utrecht Lezing in op de voorgeschiedenis en het 

belang van solidariteit met beide partijen. 

 Marcel J.H.M. Poorthuis is gespecialiseerd in Joden-

dom en Islam. Sinds 2010 is hij hoogleraar aan de 

Faculteit Katholieke Theologie (FKT) van Tilburg 

University met als leeropdracht de dialoog tussen 

godsdiensten. 

 

Plaats:  Dominicuskapel, Palestrinastraat 1, Utrecht 

Toegang:  €7,50 / U-pas €5,– (incl. consumptie) 

Aanmelden:  info@huisvandominicus.nl 

 

Landelijke Inspiratiedag 

Zaterdag 9 maart, 10.30-15.00 uur 

In samenwerking met Actioma, Huis van Dominicus en KRO-NCRV 

organiseert Kansfonds voor de zesde keer een Inspiratiedag voor mensen 

die zich vanuit diaconale overwegingen inzetten voor hun medemens. Het 

thema van deze dag is: ‘Ik ben omdat wij zijn’. Sprekers zijn Mgr. Gerard 

de Korte, Corine van der Loos en Erik Borgman. Daarnaast zijn er 

workshops over diaconale thema's en wordt de Kans Inspiratieprijs voor 

het beste diaconale project uitgereikt. 

 

Plaats:  Mediagebouw, ’s-Gravelandseweg 80, Hilversum 

Aanmelden: www.kansfonds.nl 

  

mailto:info@huisvandominicus.nl
http://www.kansfonds.nl/
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Dubbel & Divers – Concert van Gemengd Koor Nootabene  

Zondag 17 maart, 15.30 uur 

Gemengd Koor Nootabene onder leiding 

van Evert van Merode geeft in de 

Dominicuskerk een wervelend concert met 

muziek uit verschillende tijden en culturen. 

Aan het concert werken ook mee: 

Projectkoor De KoorProeverij onder 

leiding van Joep de Bont en de Keltische 

folkband Clachán. Nootabene is een 

gemengd koor met ongeveer 30 leden. Ze 

hebben een gevarieerd repertoire, van 

serieus tot liederen met een knipoog. Of ze 

nu klassiek of wereldmuziek zingen, ze 

streven naar een mooie koorklank, 

dynamiek, expressie en zuiverheid. 

  

Plaats:  Dominicuskerk, Händelstraat, Utrecht 

Kaarten:  €15,– / tot 12 jaar €5,– 

Bestellen: https://nootabene.nl/kaartverkoop 

Meer info:  www.nootabene.nl 

 

Europese verkiezingen – Utrecht Lezing door Johan van de 

Gronden 

Woensdag 10 april, 14.00-16.00 uur 

Johan van de Gronden, hoogleraar Europees recht aan de Radboud 

Universiteit, gaat het in zijn Utrecht Lezing hebben over het belang van de 

Europese verkiezingen. 

Plaats:  Dominicuskapel, Palestrinastraat 1, Utrecht 

Toegang:  €7,50 / U-pas €5,– (incl. consumptie) 

Aanmelden:  info@huisvandominicus.nl 

  

http://www.nootabene.nl/
mailto:info@huisvandominicus.nl
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Solidariteit en hoop 

Een van de uitdagingen van de 

huidige tijd is het stimuleren en 

bevorderen van de onderlinge 

verbondenheid en samenhang. 

Interessante inzichten op dit gebied 

komen van rabbijn Abraham Josua 

Heschel (1907-1972) die in zijn tijd 

ook te maken had met ontwrichting 

en polarisatie in de samenleving. 

Volgens Heschel krijgen geloof en 

theologie hun uitwerking in het 

actief deelnemen aan de maat-

schappij. Het is voor hem essentieel 

dat de mens ervaart nodig te zijn en 

hij verwoordt dit zo: Het leven is 

een opdracht. In het vervullen van die 

opdracht wordt ons verhaal deel van 

het verhaal van God. Zo worden wij 

mens, zo ontdekken we de betekenis 

van ons leven.  

 In de recent verschenen film 

The Old Oak van de regisseur Ken 

Loach wordt dit gegeven treffend in 

beeld gebracht. Bewoners van een 

grauw Engels mijnwerkersstadje, 

dat met verval en teloorgang wordt 

bedreigd, ontmoeten nieuwkomers 

uit Syrië die gehuisvest worden in 

de leegstaande woningen. Het is TJ 

als uitbater van de plaatselijke pub 

The Old Oak die in de jonge Syrische 

vrouw Yara een medestander vindt 

om de pub te behouden. De lang 

ongebruikte eetzaal van de pub 

krijgt een nieuwe bestemming als 

plek waar iedereen welkom is. 

Onder de noemer when you eat 

together, you stick together krijgt 

samen eten en elkaar ontmoeten 

concreet vorm en inhoud. Te 

midden van alle verschillende 

perspectieven en achtergronden 

weten mensen tegen de stroom van 

polarisatie en racisme in, een 

gemeenschap te vormen.  



 

22 

 

 Gaat dit vanzelf? Nee dat zeker 

niet. Of zoals Yara ergens in de film 

zegt: ‘Het kost moeite om iets nieuws 

op te bouwen en het vraagt inspanning 

om iets moois te laten ontstaan’. Het 

is vooral hoop die mensen als TJ en 

Yara drijft om iets nieuws in gang te 

zetten. Hoop staat voor het samen 

verantwoordelijkheid leren dragen 

voor een gedeelde toekomst. In The 

Old Oak maakt solidariteit over en 

weer beide groepen sterker 

waardoor ze van beide kanten 

gezamenlijk gaan bijdragen aan 

nieuwe gemeenschapsvorming in de 

stad. In een tijd van flinke 

onzekerheid kan juist hoop mensen 

met verschillende achtergronden 

elkaar verbinden en nieuwe wegen 

openen naar verbondenheid.  

.

Hermen van Dorp, coördinator /opbouwwerker Huis van Dominicus 

 

 

Op allerlei manieren proberen wij naar elkaar om te zien, contact met 

elkaar te houden, onze zorgen te delen, maar ook onze hoop. 

 

Inloop en ontmoeting in het Huis van Dominicus  

Elke maandag- en vrijdagmorgen van 10.00-11.30 uur is het Huis van 

Dominicus open voor inloop en ontmoeting. Bij mooi weer kan dat in de 

binnentuin. Iedereen is welkom! 

 

Huiskamer van Dominicus – Taalles 

Iedere dinsdag 10.00-12.00 uur 

De Huiskamer is een ontmoetingsplek voor autochtonen en nieuw-

komers. We drinken koffie en wisselen verhalen uit. In vaste groepjes 

wordt taalles gegeven. Wil je meedoen als vrijwilliger, meld je dan aan bij 

hermen.van.dorp@huisvandominicus.nl of josienf49@hotmail.com. 

 

Plaats: refter Dominicuskerk, Palestrinastraat 1 

Toegang: gratis 

 

mailto:hermen.van.dorp@huisvandominicus.nl
mailto:josienf49@hotmail.com
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Nieuw bestuur van de dominicanessen van Neerbosch 

Op 29 november van het vorig jaar koos het kapittel van de Congregatie 

van Zusters Dominicanessen van Neerbosch een nieuw bestuur. Dat 

gebeurde onder voorzitterschap van Mgr. Gerard de Korte, bisschop van 

’s-Hertogenbosch. 

 Zuster Angèle Schamp werd gekozen tot algemeen overste. Zij volgt 

in deze functie zuster Regina Mattens op, die al een aantal periodes 

hiervoor algemeen overste was. Met zuster Therese Mentink en zuster 

Ardina Merks vormt zuster Angèle het bestuur van de congregatie.  

 De dominicanessen van Neerbosch hebben behalve zusters op leeftijd 

twee novicen, een zuster die tijdelijk is geprofest en twee zusters die in 

november vorige jaar hun definitieve professie aflegden (zie het vorige 

nummer van Gesprek).  

 

Eerste mis in de gerestaureerde dominicanenkerk van Mosul  

De Iraakse stad Mosul werd in 

2014 veroverd door Da’esh, bij 

ons vaak Islamitische Staat 

genoemd. Zij vernietigde de stad 

vrijwel geheel, inclusief het 

dominicanessenklooster Notre-

Dame de l’Heure en de daarbij 

behorende kerk. Gebouwd in 

opdracht van de dominicanen aan 

het einde van de negentiende eeuw werd deze kerk altijd beschouwd als 

een van de karakteristieke gebouwen van Mosul. De zusters en broeders 

uit de regio vluchtten naar Koerdisch Irak, waar ze zich over hun 

medevluchtelingen bekommerden. 

 In oktober 2019 sloot de kloosterkerk zich aan bij de Al-Nouri 

moskee en de Syrisch-katholieke Al Tahera-kerk om gezamenlijk gebruik 

te kunnen maken van het restauratieplan van de UNESCO, gefinancierd 
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door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan heet Reviving the Spirit of 

Mosul. De kloosterkerk is door de jaren heen de thuisbasis geweest van 

veel spirituele, culturele en educatieve activiteiten en wordt gezien als een 

teken van de broeder- en zusterschap in de multireligieuze stad Mosul en 

omstreken, de Vlakte van Ninive. 

 De restauratie is nog niet voltooid, maar op 31 december van het 

vorig jaar werd er voor het eerst weer eucharistie gevierd in de kerk. 

Daarvoor was de algemeen overste van de dominicanenorde, Gerard 

Timoner III, uit Rome gekomen en ging mee voor. 

 

Verborgen schat 
In Gesprek nummer 3 van het vorig 

jaar beschreef ik het linker raam van 

de apsis: de Pesachmaaltijd met de op 

reis gaande mensen. Ze staan omgord, 

eten lam en ongedesemd brood, een 

gebruik ter ere van de Ene (Exodus 

12). Dit keer komt het rechterraam 

aan bod. Hier is de belangrijkste 

maaltijd uit het Evangelie te zien: het 

Laatste Avondmaal.  

 In het glas-in-loodraam zien we de 

twaalf apostelen en Jezus rondom de 

tafel zitten. Er ligt een brood op tafel. 

De gelaatsuitdrukkingen van zijn 

leerlingen zijn echter bedroefd. De kunstenaar Lambert Simon heeft 

ervoor gekozen het moment af te beelden waarop de apostelen aan 

Jezus de vraag stellen: 'Ik ben het toch niet, Heer?' Het is het 

sleutelmoment waarop Jezus voor het laatst met zijn twaalf apostelen is. 

Tijdens de maaltijd nam Jezus een brood, sprak de zegenbede uit, brak 

het, gaf het aan zijn leerlingen en zei: ‘Neem en eet, dit is mijn lichaam.’ 

Na de maaltijd zal Judas zich afkeren van Jezus en zullen de andere 

apostelen niet bij machte zijn er voor Jezus te zijn. Jezus biedt in het 
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tafereel zijn lichaam aan, het brood van eeuwig leven (Matteus 26.20-

30). 

 Bovenstaand Evangelie zullen we echter op de komende Witte 

Donderdag niet horen. In dit zogenaamde B-jaar staat de voetwassing 

voorafgaand aan het Laatste Avondmaal centraal (Joh. 13,1-15). 

Annemarie Reinders 

 

Overleden 
6 december 2023 mevr. Johanna Hendrika van der Heijden-Klokke 96 jaar 

 

 

Februari 
Vrijdag 2 Eerste vrijdag van de maand 
10.00 uur Woord- en communieviering 
 Voorganger Leny Beemer, lekendominicaan 
Zondag 4 5e zondag door het jaar B 
10.00 uur Bid & Breakfast 
 Voorgangers Team B&B; lector Nienke Hissink; koster Frans 

Middelham; bloemen Hanneke van Dijk; koffie Arie Hollart 
Dinsdag 6 WereldWake 
9.30 uur Voorgangers Hans Beemer en Otto Vervaart 
Zondag 11 6e zondag door het jaar B 
10.00 uur Eucharistieviering 
 Voorganger Stefan Mangnus, dominicaan; lector Walter 

Wernekinck; zang Anja van Leusden en Boudewijn van Manen; 
begeleiding Marcel Bruins, kosters Jacqueline Neefjes en 
Mariette van Ballegooij; bloemen Hanneke van Dijk; koffie Will 
Kuijpers 

Dinsdag 13 WereldWake 
9.30 uur voorgangers Leny Beemer en Erik Borgman 
Woensdag 14 Aswoensdag 
18.00 uur Vastenmaaltijd 
 Voor jong en oud; met gebed, zang, gesprek en gebaar 
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Woensdag 14 Aswoensdag 
19.00 uur Aswoensdagviering 
 Verbranding palmtakjes en vastenbriefjes  
 Voorgangers Erik Borgman en Leny Beemer, lekendominicanen; 

zang Annemarie Reinders, Boudewijn van Maanen, en Arie 
Hollart; begeleiding Marcel Bruins; koster Hans Wiegers; 
bloemen Hanneke van Dijk 

Zondag 18 Eerste zondag veertigdagentijd 
10.00 uur Viering van Woord, gebed en zang 
 Voorganger Otto Vervaart, lekendominicaan; lector Hanneke 

van Dijk; zang Schola Dominicana o.l.v. Leny Beemer; 
begeleiding Marcel Voorhoeve; koster Paul van Brakel; bloemen 
Hanneke van Dijk; koffie Thea Veldkamp 

Dinsdag 20 WereldWake 
9.30 uur Voorgangers Josien Folbert en Hermen van Dorp 
Woensdag 21 Oecumenische Vespers 1 
19.00 uur Voorganger; begeleiding Marcel Bruins; kosters Jacqueline 

Neefjes en Mariette van Ballegooij 
Zondag 25 Tweede zondag veertigdagentijd 
10.00 uur Eucharistieviering 
 Voorganger Jozef Essing, dominicaan; lector Paul van Brakel; 

zang Will Kuijpers, Petra Aben en Arie Hollart; begeleiding 
Marcel Bruins; koster Hans Wiegers; bloemen Anita Vermeire; 
koffie Wil van Beijnen 

Dinsdag 27 WereldWake 
9.30 uur Voorganger Carolien Luijt 
Woensdag 28 Oecumenische Vespers 2 
19.00 uur Voorgangers: Jacqueline Neefjes en Mariette van Ballegooij; 

begeleiding Marcel Bruins; koster Paul van Brakel 

Maart 
Vrijdag 1 Eerste vrijdag van de maand 
10.00 uur Woord- en communieviering 
 Voorganger Otto Vervaart, lekendominicaan 
Zondag 3 Derde zondag veertigdagentijd 
10.00 uur Bid & Breakfast 
 Voorgangers Team B & B; lector Nienke Hissink; koster Frans 

Middelham; bloemen Anita Vermeire; koffie Arie Hollart 
Dinsdag 5 WereldWake 
9.30 uur Voorgangers Hans Beemer en Otto Vervaart 
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Woensdag 6 Oecumenische Vespers 3 
19.00uut Voorgangers Karin en Johan van de Gronden; begeleiding 

Marcel Bruins; koster Hans Wiegers 
Zondag 10 Vierde zondag veertigdagentijd 
10.00 uur Woord- en Communieviering  
 Voorganger Lex Janssen, diaken; lector Corinne Willemsens; 

zang Existe o.l.v. Christian Boel; begeleiding Marcel Voorhoeve; 
kosters Jacqueline Neefjes en Mariëtte van Ballegooij; bloemen 
Anita Vermeire; koffie Ans Zegers 

Dinsdag 12 WereldWake 
9.30 uur Voorgangers Leny Beemer en Erik Borgman 
Woensdag 13 Oecumenische Vespers 4 
19.00 uur Voorganger Boudewijn van Maanen; begeleiding Marcel 

Voorhoeve; koster Frans Middelham 
Zaterdag 16 Ziekenzalving 
15.00 uur Eucharistieviering 
 Voorganger H. Boogers, pastoor; begeleiding Marcel Bruins; 

kosters Jacqueline Neefjes en Mariëtte van Ballegooij 
Zondag 17 Vijfde zondag veertigdagentijd 
10.00 uur Viering van Woord, gebed en zang 
 Voorganger Leny Beemer, lekendominicaan; lector Anita 

Vermeire; zang Schola Dominicana o.l.v. Marcel Voorhoeve; 
begeleiding Marcel Bruins; koster Paul van Brakel; bloemen 
Anita Vermeire; koffie Thea Veldkamp 

Dinsdag 19 WereldWake 
9.30 uur Voorgangers Josien Folbert en Hermen van Dorp 
Woensdag 20 Oecumenische Vespers 4 
19.00 uur Voorganger Mariska van Beusichem; begeleiding Marcel 

Voorhoeve; koster Frans Middelham 
Zondag 24 Palmzondag Intocht met Palmpaasstokken 
10.00 uur Woord- en Communieviering 
 Voorganger Leny Beemer, lekendominicaan; lector Annemarie 

Reinders; zang Ouderkoor o.l.v. Christian Boel; begeleiding Nol 
van Beek; koster Hans Wiegers; bloemen Hanneke van Dijk; 
koffie Will Kuijpers 

Dinsdag 26 WereldWake 
9.30 uur Voorganger Carolien Luijt 
Woensdag 27 Boeteviering 
19.00 uur Voorgangers Leny Beemer en Mariska van Beusichem; 

begeleiding Marcel Voorhoeve; koster Paul van Brakel 
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Donderdag 28 Witte Donderdag 
19.00 uur Eucharistie in de Aloysiuskerk 
20.30 uur Wake in de Dominicuskerk 
 Voorganger Leny Beemer en Annemarie Reinders; begeleiding 

Marcel Voorhoeve; kosters Jacqueline Neefjes en Mariette van 
Ballegooij 

Vrijdag 29 Goede Vrijdag 
15.00 uur Kruisweg 
19.00 uur Aanbidding van het Kruis Oecumenische viering samen met de 

Antoniusgemeenschap en de WIjkplaats 
 Voorgangers Leny Beemer, Mariska van Beusichem en Michiel 

Kersemaekers; zang Oculus; begeleiding Marcel Bruins, kosters 
Jacqueline Neefjes en Mariette van Ballegooij 

Zaterdag 30 Paaswake 
21.00 uur Eucharistie in de Aloysiuskerk 
Zondag 31 Hoogfeest van Pasen 
10.00 uur Woord- en communieviering 
 Voorganger Erik Borgman, lekendominicaan; lector Walter 

Wernekinck; Cantorij Dominicuskerk o.l.v. Marcel Voorhoeve; 
begeleiding Nol van Beek; koster Paul van Brakel; bloemen 
Hanneke van Dijk en Anita Vermeire; koffie Wil van Beijnen 

April 
Dinsdag 2 WereldWake 
9.30 uur Voorgangers Hans Beemer en Otto Vervaart 
Vrijdag 5 Eerste vrijdag van de maand 
10.00 uur Woord- en communieviering 
 Voorganger Leny Beemer, lekendominicaan 
Zaterdag 6 Het nieuwe nummer van Gesprek komt uit 
Zondag 7 2de zondag van Pasen jaar B 
10.00 uur Bid & Breakfast 
 Voorgangers Team B & B; lector Nienke Hissink; 
Dinsdag 9 WereldWake 
9.30 uur Voorgangers Josien Folbert en Hermen van Dorp 
Zondag 14 3de zondag van Pasen jaar B 
10.00 uur Eucharistieviering 
 Voorganger Jozef Essing o.p.; lector Hanneke van Dijk, zang Arie 

Hollart en Boudewijn van Maanen; begeleiding Marcel 
Voorhoeve; koster Paul van Brakel; bloemen Hanneke van Dijk; 
koffie Ans Zegers 
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Uitvaarten in de Dominicuskerk 

Uitvaarten kunnen plaatsvinden in de Dominicuskerk. Leny Beemer is vanuit onze 

eigen gemeenschap beschikbaar om de uitvaarten te leiden. De eerste telefoonlijn 

bij overlijden is het noodnummer van de Dominicuskerk, tel. 06-30511279. 
 

Elke morgen open huis in de pastorie 

Elke ochtend is er door de week van 9.00 tot 12.00 uur een gastvrouw of 

gastheer aanwezig op de pastorie. De kerkdeuren staan door de week elke dag 

open van 9.00 tot 17.00 uur. U kunt een kaarsje opsteken bij Maria en uw intentie 

noteren in het intentieboek. 
 

Communie thuis 

Voor wie niet (meer) in de gelegenheid is om op zondag de viering in de 

Dominicuskerk te bezoeken is het mogelijk om de communie thuis te ontvangen. 

U kunt contact opnemen via email of het secretariaat. 
 

Bezoekgroep 

Mensen die ziek zijn, in het ziekenhuis liggen of aan huis gebonden zijn, kunnen 

bezoek krijgen van de Dominicus-bezoekgroep. Ook kan de bezoekgroep nieuwe 

wijkbewoners verwelkomen. En voor wie zich wil aansluiten bij de bezoekgroep, 

u bent natuurlijk van harte welkom! 
 

Vrijwilligers gevraagd 

U bent van harte welkom om mee te werken als vrijwilliger in het Huis van 

Dominicus. We zijn op zoek naar: gastvrouwen/heren, bezorgers van Gesprek, 

ouders die mee willen helpen met kindervieringen, mensen die mee willen helpen 

bij het organiseren van activiteiten en een administratieve kracht. U kunt contact 

opnemen voor een afspraak via info@huisvandominicus.nl of telefonisch door 

de week van 9.00 tot 12.00 uur via 030-2935245. 

mailto:info@huisvandominicus.nl


 

 

PASTORIE 

ADRES: Palestrinastraat 1, 3533 EH Utrecht 

TELEFOON: 030-2935245 (bij geen gehoor inspreken) 

MOBIEL:      06-30511279 (voor melding sterfgeval) 

EMAIL:  info.dominicus@katholiekutrecht.nl 

WEBSITE: www.dominicuskerkutrecht.nl 
SECRETARIAAT: dinsdag en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur 

OPEN HUIS: op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur 

LOCATIEFONDS: NL91 INGB 0000 5780 54 

t.n.v. Parochie Sint Martinus te Utrecht o.v.v. Dominicus 

HUIS VAN DOMINICUS 

WEBSITE: www.huisvandominicus.nl 
BANK: NL12 INGB 0005 3320 88 

t.n.v. Stichting DOM Utrecht te Utrecht 

DE LOCATIE WIL ER VOOR U ZIJN 

• U bent opgenomen of revalideert en stelt prijs op bezoek thuis. 

• U wilt graag thuis de Communie ontvangen. 

• U wilt dit blad regelmatig ontvangen, op papier of digitaal. 

• Via ons secretariaat kunt u dit doorgeven (zie hierboven). 

• Elke zondag rijdt de Dominitax u desgewenst naar de kerk. 

Aanmelden via email of secretariaat. 
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